
De figurant vertelt…28 februari 2025 

Lieve mensen, een drie maanden geleden schreef ik jullie voor het laatst, vanuit de adventsgedachte 

en het donker worden, zowel in de samenleving als in de natuur. De natuur wordt weer lichter, de 

vogels zingen al een beetje hun lentelied, eerste lentebloemetjes en soms een eenzame vlinder. 

Prachtig om bij Gods timing in de seizoenen stil te mogen staan en je te 

verwonderen…   

In onze grote wereld blijft het schemeren. Grote mannen denken grote dingen te 

doen met grote woorden en met veel machtsgebaar zetten zij hun woorden 

kracht bij. Toch blijf ik geloven in de zachte krachten, een kind geboren in 

Bethlehem…een man op de berg die vertelde dat we moeten vergeven, onze 

andere wang moeten toekeren, onze naaste moeten zien…want daarin 

herkennen we Hem en onszelf!  

Als Figurant hebben we niet stilgezeten. Optredens, kerkdiensten, soep en 

songs…Ik merk dat ik door mijn liedjes bij mensen binnen kom. Iemand die vertelde dat het liedje 

“Verdwaalde kinderen” haar iedere keer weer raakt omdat ze nooit zo’n veilig thuis heeft gehad. 

Iemand anders kwam na een dienst naar mij toe en vertelde dat ze kracht vond in de tekst van de 

“de droom van Martin Luther King”. Een dochter mailde mij of ik wilde zingen voor haar stervende 

moeder en dan zit je zomaar in een huiskamer bij een gezin in ‘de intimiteit van het afscheid nemen’ 

en dan heeft elk woord een aparte lading. Maar ondanks het lijden, in het groot  om ons heen en ook 

dichterbij, mogen we een perspectief van Pasen vasthouden. 

“…Op die dag, die begrafenis 

‘t was koud en we zongen een lied 

Een lied van hoop, vertrouwen, liefde bovenal…” 

Dat zijn de eerste woorden in het liedje: Het touwtje uit de 

brievenbus, van mijn laatste CD. Het gaat over de begrafenis van mijn 

moeder, het was een koude januaridag in het jaar 2000 waar we op het kerkhof van Kloetinge een 

paaslied zongen toen de kist naar beneden zakte. Dat is Paashumor…een relativering, een op de kop 

zetten van dingen. Goddank is dat de kracht van het goede nieuws van Jezus! 

Amecet 

De actie voor de auto van verleden nieuwsbrief heeft 2200 euro 

opgeleverd, alle gevers daarvan heel hartelijk bedankt. De auto is 

onderweg naar Soroti en zal zeer binnenkort geleverd gaan worden. Wil je 

alsnog achteraf een handje helpen en bijdragen, dat kan, ga naar: 

https://www.defigurant.nl/projecten/nieuwe-p-ick-up-voor-amecet 

Het is druk in Amecet. Veel kinderen worden geholpen. Bij de 

kleuterschool is het huisje voor de hoofdonderwijzer bijna klaar en als zij 

daar met haar gezin gaat wonen wordt er minder vernield en niet meer 

ingebroken, een hele vooruitgang dus. Ons bestuurslid Marinda van Luijk is 

https://www.defigurant.nl/projecten/nieuwe-p-ick-up-voor-amecet


5 maanden gaan helpen in Amecet. Ze draait gewoon mee en helpt ook Els in 

de komende overgang van het leiderschap. 

Want, zoals eerder geschreven, Els komt naar Nederland in november en 

Mark en Janneke Gerritsen gaan haar als leiders opvolgen. Samen met de 

staf van Amecet zetten zij het mooie werk voor de wees en de weduwe 

voort! Ze zijn trouwens net terug van hun alweer 4e bezoek aan Amecet en 

hebben verder kennisgemaakt met het werk, de kinderen en de staf. Ze 

hebben er erg veel zin om in september naar Oeganda te gaan.  

Benefietconcert Hardinxveld-Giessendam 

Speciaal om het komende leiderschap van Mark en Janneke te onderstrepen, gaan wij samen met 

hen, een groots benefietconcert geven voor Amecet op vrijdag 16 mei in zalencentrum de Parel te 

Hardinxveld-Giessendam. Het begint om 20 uur en er zijn optredens van kinderkoor “Jong Alblas 

zingt”, Helen Akayo (dochter van Els) en troubadour Theo van Teijlingen. Toegang is gratis, zegt het 

voort, zegt het voort… en zet in je agenda. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, je kunt ook 

kennismaken van Mark en Janneke en er is informatie over Amecet. Ook zijn er diverse artikelen 

vanuit Oeganda te koop. 

Alles heeft een tijd… 

Prediker zegt dat heel duidelijk, er is voor alles een tijd. Voor mezelf heb ik 

daarvan uit ook een afweging gemaakt. Ik schreef al eerder dat ik 50 jaar 

liedjes zing, de laatste 37 jaar ook kerkdiensten leid en invul met liedjes. De 

afgelopen 26 jaar is dat in het verband geweest van Stichting de Figurant.  

Per 1 juni dit jaar stop ik met mijn bestuurswerk 

van stichting de Figurant. En ik hou een pauze 

met optredens en kerkdiensten. Samen met 

mijn vrouw bezinnen we ons op onze toekomst: 

hier of in Scandinavië? En meer nemen tijd voor haar, mijn schoonmoeder 

en kleinkinderen. Ik zal later aangeven ‘hoe en wat’ over eventueel 

doorgaan met zingen en diensten leiden. Maar nu even een pas op de 

plaats…  

De stichting de Figurant gaat door…ook zonder mij. En we blijven Amecet steunen, ook dat gaat door. 

En de naam van Teijlingen zal niet verdwijnen. Want mijn zus Els komt in november naar Zeeland en 

zal dan ook ambassadeur van het Amecet werk worden. Zij kan prachtig vertellen en onderwijzen 

vanuit haar 43 jarige ervaring op het medische zendingsveld. 

Maar voorlopig ben ik nog niet uitgezongen, hoor. Zie ook mijn speelagenda op www.defigurant.nl 

Het is een hele lange versie geworden van “De Figurant vertelt…”. Ik wil jullie namens de Figurant en 

Amecet allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie steun, giften en gebed. Het is fantastisch om te 

zien om te zien hoe het kinderopvangwerk zo ondersteund wordt door veel mensen, kerken en 

groepen. 

http://www.defigurant.nl/


Als er nog iemand een idee heeft voor een appartement of huisje in Goes of directe omgeving, wat 

mijn zus Els kan gaan huren in november, graag een reactie naar ons. Na 43 jaar op het zendingsveld 

verdient Els een plekje om een volgende levensfase in te gaan. 

Word niet moe om het goede te doen…te blijven doen. Dat zullen wij ook 

doen! Zo mogen we elkaar inspireren. 

Een goede voorbereiding en aanloop gewenst naar het paasfeest, We 

gaan bijna de 40 dagentijd in. Hier in Zweden, ik schrijf dit vanuit het 

appartement van mijn 92 jarige schoonmoeder kun je nu nog volop 

fastelavnbullar (carnevalsbol) eten, maar straks komt de vastentijd…op 

naar Pasen! Leve het leven..! 

Het ga je goed, ook namens het bestuur van stichting de Figurant, Cor, Gerrit, Lisanne en Marinda, 

Vrede en alle goeds, 

Theo van Teijlingen 

 

Dank vanuit Soroti, Oeganda. De medewerkers van Amecet, met rechts vooraan Mark, Janneke en 

Marinda…. 

Voor meer info: 

www.defigurant.nl    en  https://www.amecet-childrenshome.com/blog  

http://www.defigurant.nl/
https://www.amecet-childrenshome.com/blog

